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Vertelling 4–7 jaar

Een blinde man kan zien
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen:  Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

Het is licht in de straten. De mensen worden wakker en staan op. Ze gaan op weg om 
te werken of om naar de markt te gaan. Sommigen blijven thuis om daar te zorgen
voor het eten en te spelen met de kinderen. Nu het licht wordt, is iedereen druk bezig. 
Iedereen kan het goed zien.
Nou ja, niet iedereen. Langs de weg zit een man. Hij is blind, voor hem is de dag net 
zo donker als de nacht. ‘Ik denk dat die man blindgeboren is omdat hij of zijn familie 
slechte dingen heeft gedaan’, zegt een leerling. ‘Het is een soort straf.’ ‘Ik denk het niet’, 
zegt Jezus. ‘We hebben allemaal licht nodig om het goed te kunnen zien. Ik ben eigenlijk 
als een licht. Als Ik er ben, dan help Ik de mensen om het goed te zien. Kijk maar!’ 
Jezus loopt naar de blinde man toe en spuugt in het zand. Met zijn vingers roert Hij 
totdat er een beetje modder is. Hij smeert wat van die modder op de dichte ogen van 
de blinde man. ‘Ga nu naar het badhuis om je ogen te wassen.’ De man gaat naar het 
badhuis toe en wast zich. Daarna komt hij terug bij Jezus. Zijn ogen heeft hij wijd 
open en hij kijkt goed om zich heen. De man is niet meer blind en kan zien.
Daar lopen de buren van de man. ‘Kijk’, zeggen ze tegen elkaar. ‘Dat lijkt onze blinde 
buurman wel. Maar het kan hem niet zijn, want deze man kan zien.’ ‘Het is hem toch 
echt’, zegt de ene. ‘Dat kan niet’, zegt een ander. ‘Ik ben het echt’, zegt de man. ‘Jezus 
heeft wat modder op mijn ogen gesmeerd en nu kan ik zien!’ De buren nemen de man 
mee naar de farizeeën. Die weten zoveel, zij kunnen vast uitleggen wat hier is gebeurd. 

‘Wat is er gebeurd?’ vragen de farizeeën aan de man. ‘Jezus heeft modder op mijn ogen 
gesmeerd en nu kan ik zien!’ De farizeeën schudden hun hoofd. ‘Dat zijn tovertruc-
verhalen’, zeggen ze. ‘We geloven er niks van!’ Ze nemen de man mee naar zijn ouders. 

‘Is dit uw zoon?’ vragen ze. ‘En klopt het dat hij blind was?’ De ouders van de man 
lachen. ‘Dit is zeker onze zoon’, zeggen ze. ‘Hij was blind en nu kan hij zien, hoe kan 
dat toch?’ ‘Dat willen we juist van jullie horen!’ roepen de mensen een beetje boos. 

‘Jullie kunnen het beter aan onze zoon vragen’, zeggen zijn ouders. 
De man zucht. ‘Goed, ik zal het nog een keer vertellen. Jezus deed modder op mijn 
ogen en nu kan ik zien.’ ‘Maar dat kan niet’, zeggen de mensen.

‘Toch is het zo’, zegt de man. 
‘Wat weet jij er nou van’, zeggen de mensen. ‘Jij bent een praatjesmaker!’ En ze jagen 
hem weg.
Jezus zoekt de man weer op. ‘Geloof jij dat ik bij God hoor?’ vraagt Jezus aan hem. De 
man buigt diep en zegt: ‘Ik geloof het.’ 

‘Nou, wij geloven het niet’, zeggen de farizeeën. ‘Het is zo jammer’, zegt Jezus tegen ze. 
‘De zon is op en het is overal licht. Toch zien jullie er niets van.’

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat geloven de farizeeën
niet? Wat vindt Jezus daarvan?

p
Spel: Maak het donker in de ruimte en
zet alleen een (schemer)lamp aan. Laat
de kinderen goed om zich heen kijken;

wat zien ze allemaal? Zet nu een emmer over
de lamp of dek die op een andere manier af.
Wat zien ze nu? Haal de emmer/doek weer weg
en laat de kinderen nog een keer goed kijken.

p
Spel: Om de beurt mag iemand een
blinddoek om en in de kring een rondje
lopen. Hoe gaat dat? Daarna mag het

‘blinde’ kind gaan zitten en wordt er iemand
aangewezen die zo dicht mogelijk in de buurt
probeert te komen. ‘Ziet’ het blinde kind hem
of haar, dan wijst het die kant op.

Vertellen
Licht voor de wereld
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